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Kerkdienst 22 oktober 2023    
 

Welkom door de ambtsdrager van dienst 

 
VOORBEREIDING 
 

Zingen: Lied 210: 2, 3 
 

Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 
 

Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos. 

 
Stilte, moment van persoonlijke bezinning. 

 
Groet, bemoediging en drempelgebed.  

 
V: De Heer zij met u   
G: Ook met u zij de Heer. 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

V: O God, keer U naar ons toe 

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
 

V: Laat ons Heer uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil. 
 
V: O Heer, hoor ons gebed 

G: en laat ons geroep tot u komen. 

 
Allen: Amen. 
 
De gemeente gaat zitten 
 
Kyrie 

De gebedsintenties worden besloten met ‘roepen wij tot U’.  
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De gemeente zingt:  

 

 
De Tien Woorden als Lofzegging 

 

Zingen: Psalm 101: 1, 2 
 

Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen 

van goedheid en gerechtigheid bezingen. 
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang 
mijn psalmgezang. 

 

Ik let op reine harten, rechte daden, 
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade? 

Dan leef ik met de mijnen voor altijd 
in zuiverheid. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed  
 

Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7, gelezen door de lector 

 
1 Voor mijn geliefde wil ik zingen 

het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 

Mijn geliefde had een wijngaard, 
op een vruchtbare helling gelegen. 
2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit 

en plantte een edele druivensoort. 

Hij bouwde er een wachttoren, 
hakte ook een perskuip uit. 
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, 

maar die bracht slechts wrange druiven voort. 
3 ‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, 

spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, 
wat heb ik te weinig gedaan? 

Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, 

waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? 
5 Luister, ik zal jullie vertellen 
wat ik met mijn wijngaard ga doen: 

Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, 

zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. 
6 Ik zal hem laten verwilderen, 
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, 

dorens en distels schieten er op. 
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De wolken zal ik opdragen 
geen regen op hem te laten vallen.’ 
7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, 

de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. 
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, 
Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. 

 
Zingen: Lied 463: 1, 3, 5, 6, 7, 8 

 
Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 
 
Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 

Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 

Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 
 
Schriftlezing: Matteüs 21: 33-43, gelezen door de voorganger 

 
33 Luister naar een andere gelijkenis.  
Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde.  
Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren.  

Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis.  
34 Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers 

om zijn vruchten in ontvangst te nemen.  
35 Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een,  
doodden een ander en stenigden een derde.  
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36 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst,  
maar met hen deden ze hetzelfde.  
37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte:  

Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.  
38 Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar:  
“Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,”  
39 en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.  
40 Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt,  

wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’  
41 Ze antwoordden: ‘Hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en 
de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers,  

die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’  
42 Daarop zei Jezus tegen hen:  
‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: 
“De steen die de bouwers afkeurden 

is de hoeksteen geworden. 

Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien.” 
43 Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen  

en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 
 

Zingen: Lied 586 
 

Zie de mens die in zijn lijden 
teken werd voor alle tijden 

van wat liefde dragen kan. 
 
Weerloos heeft Hij heel zijn leven 

zich aan anderen gegeven – 

weergaloos is Hij alleen. 
 
Die hem ooit op handen droegen 

zijn dezelfden die hem sloegen 

en die vroegen om zijn dood. 
 

Maar nog is zijn hart bewogen 

om hun blinde onvermogen – 
stervende pleit hij hen vrij. 
 

Uitleg en verkondiging 

 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: 1008 
 

Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
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scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Inzameling van de gaven 

 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 
Zingen: Lied 869: 1, 6 
 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 

oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 

die onze vrede is, onze vreugd, 

in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 

 

Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 

mijn dank aan U bewijzen. 

Mijn hart, verheug u in de Heer, 
lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 

V spreekt zegen uit en de gemeente antwoordt met gezongen Amen (lied 431c)  
 


