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Orde van Dienst   *Zondag 19 november 2023*   Zevenhuizen / M. 
 

Welkom door de ouderling van dienst      

                            

                            VOORBEREIDING                                                                         

 

We zingen ons Aanvangslied:  Psalm 95 vers 1 en 3 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

    

v. Altijd en overal kunnen wij rekenen op God 

g. die de hemel en de aarde geschapen heeft. 

v. Nooit zal Hij ons aan ons lot overlaten 

g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw. 

 

v. Genade zij ons en vrede, van God onze Vader 

   en van zijn Zoon, Jezus Messias, 

   en van de Geest die ons aanvuurt 

   in geloof, hoop en liefde 

g. Amen. 

                                                                            Allen gaan zitten 

Kyriegebed  
 

We zingen Kyrie NLB 274 vers 2   

 

Bemoedigend Woord   
 

We zingen Gloria NLB 274 vers 3  

                        

                                      RONDOM HET WOORD          

 

Gebed bij de opening van het Woord  

                                            
Schriftlezing uit het Oude Testament  Genesis 1 vers 1, 3, 16, 17 

 

We zingen NLB 984 vers 1  

 

We lezen uit het Oude Testament  Leviticus 24 vers 2 en 4 

 

We zingen  NLB 984 vers 4 
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Schriftlezing uit het Nieuwe Testament   Johannes 8 vers 12 

 

We zingen NLB 653 vers 4 

 

 

Bijbeluitleg en Verkondiging   

                                                     
We luisteren naar ‘t muzikaal meditatief moment  

                                                                 

We zingen NLB 601 vers 1 en 2  
  

 
Inzameling van gaven  

 

We zingen NLB 912 vers 1, 3 en 6  

 

 

GEBEDEN 

Dankgebed en Voorbeden.   Samen:  het Onze Vader. 

 

We zingen ons slotlied  NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4. 

 

Heenzending en Zegenbede met gezongen Amen. 

 

 

Muziek 
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Genesis 1 vers 1,3,16,17  De schepping  

In het begin schiep God de hemel en de aarde.  

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was Licht. 

God maakte de twee grote lichten,                                                                

het grootste om over de dag te heersen,                                                           

het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.               

Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om Licht te geven op de aarde.   

En God zag dat het goed was. 

 

Leviticus 24 vers 2-4   

 De Here zei tegen Mozes:                                                                                   

Breng voor de lampen zuivere olijfolie;                                                                                                  

Er moet in de Ontmoetingstent                        

altijd Licht branden. 
  

Aäron moet er voor zorgen, dat de lampen 

de hele nacht voor de Here blijven branden. 

                                                           

 

Johannes 8:12  

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld ; 

wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,                                   

maar zal het licht van het leven hebben.  

                    


