Orde van Dienst zondag 25 februari 2024
Predikant: ds. Rien Wattel, Hoofddorp

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst;

De gemeente gaat staan.

Aanvangslied: LB 537, 1,2 en 4 Zo spreekt de Heer

Stilte, moment van persoonlijke bezinning.

Groet, bemoediging en openingstekst uit Jesaja 58 vers 6 en 7:
De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Osos

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken?

Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt is,

je bekommeren om je medemensen?

Korte stilte
De gemeente gaat zitten.
Uit de Litanie van verzet, op Aswoensdag gelezen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Voor hen, die verdreven zijn uit hun huis of land,

allen: zoeken we ontferming

Voor alle mensen van wie de woonplek door klimaatverandering, oorlog of megaprojecten
met vernietiging worden bedreigd

allen: zoeken we ontferming

Voor de kinderen van Gaza, alleen overgebleven, gewond, getraumatiseerd,

allen: zoeken we ontferming

Voor Palestijnen in Gaza die proberen te overleven te midden van onuitsprekelijk geweld,
om hun familie, verspreid over de wereld

allen: zoeken we ontferming

Voor de gijzelaars, nog steeds gevangen, en hun familieleden in angstige onzekerheid,
allen: zoeken we ontferming.

Van onze angst om ons uit te spreken

allen: vragen we om verlossing



Van het verlangen om weg te kijken van onrecht en leed
allen: vragen we om verlossing

Van onze gevoelens van wanhoop en machteloosheid

allen: vragen we om verlossing

Tegen grenzen die mensen gevangen houden op onleefbare plekken
allen: verzetten wij ons

Tegen de moord op mensen en dieren, om welke reden ook,
allen: verzetten wij ons

Tegen misbruiken van macht

allen: verzetten wij ons

Aan de weg van vrede

allen: beloven wij trouw

Aan het goede in onszelf

allen: beloven wij trouw

Aan het koninkrijk van armen en gebrokenen

allen: beloven wij trouw,

amen.

Lied: 538, Een mens te zijn op aarde, vers 1

Rond het woord.

Inleiding op de dienst

We zingen als gebed om de heilige Geest: lied 333, Kom, Geest van God (3x)

* Eerste lezing: Marcus 9, 2 - 10 (door de lector)
¢ Lied 538, Een mens te zijn, vers 2, 3, 4

¢ Tweede lezing: Johannes 13,12 — 15 en 17 (door de lector)
e Lied 391, Hij ging van stad tot stad

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Rond de tafel

Lied bij wijze van geloofsbelijdenis: LICHTCREDO lied 229 uit Oecumenisch Liedboek
Zangen van zoeken en zien (tekst: Jacqueline Roelofs — van der Linden, melodie: lied 103c,
Loof de Koning...)

Wij geloven in het leven,

uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem

die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven

in het licht dat mensen raakt.



Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven

in het licht, ons voorgegaan.

Wij geloven in de liefde

die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel

die op aarde dan begint.

Ja, wij durven te geloven

in het licht dat ons verbindt.

Inzameling van de gaven
Dank- en voorbeden, stil gebed
Slotlied: Lied 973, Om voor elkaar te zijn....

Wegzending en zegen.
V spreekt zegen uit en de gemeente antwoordt met gezongen Amen (lied 431c)



