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Orde van dienst GOEDE VRIJDAG                Ds. Vrolijk 
 
Voor de dienst: passende orgelmuziek 
Binnenkomst voorganger en leden van de RK, de VVP en de Ontmoetingskerk  
  
WELKOMSTWOORD 

 
Inleiding op de viering door Margriet Eindhoven 
eindigend met de volgende meditatieve tekst: 
  
'Om niet te vergeten' (op beamer) 
 
Om niet te vergeten 
zijn wij hier samen; 
om nooit te vergeten 
staat het kruis in ons midden. 
 
Het kruis is voor ons het teken 
van het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth, 
het verhaal van een verworpene 
die tot leidsman werd, 
het verhaal van een mensenkind 
die Zoon van God genoemd wordt, 
beeld en gelijkenis 
van Hem die leeft. 
 
En ontelbaar velen na Hem  
- tot op deze dag - 
zijn tot niets en niemand gemaakt 
en gaan dezelfde weg als Hij: 
'de weg die langs de zelfkant voert, 
het duister in.... 
 
waarna handdruk  

  

BEMOEDIGING EN GROET                                         staan 
 

Zingen Lied 291c:                                                                          
 
Vg: (spreekt de eerste twee regels):                    
Onze hulp is de naam van de Heer                                            
die hemel en aarde gemaakt heeft.   
                                                                                              
Cantorij:  Hij is voor ons een barmhartige Vader, 
               en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
Allen:  Onze hulp is de naam van de Heer 
          en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
 
Vg:      Genade zij u en vrede van God onze Vader 
           en van Jezus Christus, onze Heer. 
 
Allen:  Amen       zitten 
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GEBED bij het begin van de dienst   
 

Lied 295: ‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’ – 
voorzang door cantorij, refrein door gemeente 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Het lijdensverhaal 
Johannes 18 en 19 (NBV) 21, afgewisseld met gemeentezang Lied 587: 1,2 en 3:  
- (I.) Lezing: Joh. 18, 1 - 11: Jezus treedt zijn verrader tegemoet.           
 Lied 587 vs 1 'Licht voor de wereld'    
- (Vg.) Lezing: Joh. 18 : 12 - 27: Verloochening door Petrus                            
 Lied 587 vs 2 'Eén mens moet sterven'           
- (I.) Lezing: Joh. 18 : 28 - 40 : Jezus voor Pilatus                                         
 Lied 587 vs 3 'Hemelse koning'                           
- (Vg.) Lezing: Joh.19 : 1 – 16a : Jezus gekruisigd                  
- Solozang: Aria uit de Mattheus Passion van Bach, met dwarsfluit- en 
orgelbegeleiding: ‘Aus Liebe will Mein Heiland sterben’   
- (I.) Lezing: Joh. 19 : 16b – 30 : De dood van Jezus 
 
Aansluitend wordt in stilte de paaskaars gedoofd en alle lichten uitgedaan.  
Op enig moment wordt de stilte doorbroken door inzet van het orgel en solo, 
waarna koorzang door cantorij, gevolgd door gemeentezang. We zingen het Taizé 
lied: Als alles duister is – Lied 598 (de Nederlandse tekst  op beamer)   
 
Tijdens het zingen wordt het langzaam weer licht maar niet maximaal.  
 
- (vg.) Lezing: Joh 19 : 31 – 37 : voorbereiding Jezus’ begrafenis  
 Lied 175 vs 3 en 4 uit het oude Liedboek:  ‘O, wij arme zondaars’   
 
Korte overdenking  
 
Orgelmuziek – meditatief  
 
DIENST VAN DE GEBEDEN 

 
Dankgebed en voorbeden  

voorganger begint met het dankgebed waarna Herman Vos de eerste twee 
besproken voorbeden leest, afgewisseld door vg. die de volgende twee leest  – 
steeds ieder twee van de voorbeden. Dan resteert de laatste voorbede die door 
vg. wordt gelezen waarna hij direct aansluitend zegt:  
“Bidden wij nu allen tezamen: Onze Vader verborgen ….” – zie tekst hieronder. 
 
Na elke gesproken twee voorbeden zingt de gemeente met de cantorij de 
volgende acclamatie:  
(op de wijze van Lied 117 d – Laudate omnes gentes) 
Gij Hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons. 
Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons. 
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Afsluitende tekst gesproken door alle aanwezigen tezamen: 
 

Onze Vader verborgen    - tekst op beamer      

 
Onze Vader Verborgen, 
Uw naam worde zichtbaar in ons, 
Uw koninkrijk kome op aarde 
Uw wil geschiede in een wereld  
waar gerechtigheid is en genade, 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen, 
waar geen mens meer gemarteld wordt, 
geen mens meer geknecht. 
Breek de macht van het kwaad. 
Leg uw hand op ons hart. 
Van U is de toekomst, 
kome wat komt. 
      
 
WE GAAN HEEN IN STILTE – dus ook geen orgelspel  
 
 
COLLECTE BIJ DE UITGANG  

 
 
 
 


