
De Parasha van de week 
Ontmoeting met het Jodendom 
 
 
 
In de synagoge lezen we elke shabbath een deel van de 
Torah. Wij noemen de boeken in de Torah naar de eerste 
woorden waarmee ze beginnen: Bereshiet (in het begin), 
Sjemot(namen), Vajikra (Hij riep), Bemidbar (in de 
woestijn), Devariem (Woorden). Elk boek is verdeeld in 
Parashot, in afdelingen. Ook die hebben allen de naam 
van de eerste woorden van de Parasha. Zo heet de laatste 
parasha van Bereshiet Vajechi (hij zal leven) over Jacob 
die zich vestigt in het land Goshen in Egypte. 
 
 
 

In elke synagoge op de hele wereld lezen we dezelfde Parasha. We lezen de hele Parasha 
of gedeelten in het Hebreeuws voor. Het is de bedoeling dat we allemaal van te voren de 
Parasha thuis lezen. En niet alleen de Parasha, maar ook de diverse commentaren van 
rabbijnen. Rabbijnen hebben door alle eeuwen heen commentaren geschreven, vaak met de 
bedoeling de Torah uit te leggen maar ook het te vertalen naar de tijd waarin men leefde. 
Ik raadpleeg daarvoor ook de commentaren, bijvoorbeeld op Torah Portions Archive | My 
Jewish Learning, en ik gebruik de boeken1 van de een paar jaar geleden overleden 
opperrabbijn van Groot Brittanie, Jonathan Sacks2. Ik schrijf elke week een toelichting op 
Facebook (OJG Klal Yisrael), iedereen kan dat volgen. Voor de parasha Wajigasj, de een na 
laatste van Bereshiet, hier een weergave van de tekst 
 
Onze parasha deze week is Wajigasj, Bereshiet 44:18 - 47:27. Hier maakt Joseph zich 
bekend aan zijn broers en vraagt hoe het met zijn vader gaat. Joseph gaat met zijn zoons 
naar zijn vader. Uiteindelijk vestigt de hele familie van Jaäcov zich in het land Goshen. 
 
De meeste indruk maakt Jehoeda op mij, hij verandert van een man die zijn broer Joseph in 
een put gooit en als slaaf verkoopt en zijn schoondochter Tamar wil doden omdat ze 
ongetrouwd zwanger is, in een man die zijn fouten toegeeft. Die zijn schuld aan Tamar 
erkent. Die zijn vader belooft in te staan voor het leven van Binjamien. En die Joseph zegt 
dat hij hem maar moet nemen als slaaf in plaats van Binjamien. Het is Jehoeda die de de 
stamvader van David is en van de Mashiach. En die zijn naam geeft aan ons volk: 
Jehoediem. Hij maakt een echte Teshoeva, hij toont berouw en keert terug naar de Eeuwige. 
Een voorbeeld voor ons allen. 
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1 Jonathan Sacks heeft voor alle boeken van de Torah een toelichting geschreven, de laatste verschijnt begin 
2024 bij Skandalon 
 
2 Boek Genesis,  Jonathan Sacks , ISBN 978-94-92183-91-0 


