
Kerk en Jodendom 
Artikel september 2025 
 
 
Op maandagavond 22 september begint Rosh 
Hashana (Joods nieuwjaar), het is dan 5786. Wij 
leven daar als leden van onze Joodse gemeente 
naar toe. We doen tesjoeva. Tesjoeva betekent 
terugkeer. Maar waar moet we naar terugkeren? 

We moeten terug naar ons ware zelf: ”Oh G’d, de ziel die U in mij geplaatst hebt, is 
rein.” Dat zeggen wij elke ochtend. Onze slechte gewoonten hebben ons leven 
echter onecht gemaakt, ongepast voor een mens, die weet waar het werkelijk om 
draait in het leven.  
 
Op Nieuwjaar, op Jom Kippoer (1 oktober) en op een aantal dagen van Soekkot geldt 
een werkverbod. We hebben onze vakantiedagen opgespaard en proberen zoveel 
mogelijk vrij te nemen tijdens de Joodse feestdagen. In Israël is het najaarsvakantie. 
Op Nieuwjaar wensen we elkaar ’Moogt gij ingeschreven worden voor een goed jaar’. 
We eten appelen met honing als symbool van de zoetheid van het komende jaar. In 
de synagoge lezen we het verhaal van Hannah die bij de priester Eli komt en over de 
geboorte van Samuel. In de Torah noemen we deze dag ’de dag van bazuingeschal’. 
Zie Leviticus 23:24. In de synagoge blazen we tijdens de dienst op de sjofar.  
 
Dan gaan de tien ”jamiem nora-iem”, dagen van inkeer in, waarin we terugkijken op 
onze relatie met de medemens en met G’d. Het is de bedoeling eerst met onze 
medemens en daarna met De Eeuwige in het reine te komen. Dan pas kunnen we 
Jom Kippoer vieren. Op de avond voor Jom Kippoer zingen we het Kol Nidrei.Op 
Jom Kippoer lezen we het boek Jona. Direct na Jom Kippoer begint het 
loofhuttenfeest. Als je 8 dagen in een loofhut woont besef je de hoe afhankelijk we 
zijn van de bescherming die G’d ons kan bieden. Soekkot is een van de 
pelgrimsfeesten. In Bijbelse tijden trok men naar Jeruzalem om het feest te vieren. In 
de synagoge lezen we het boek Kohelet  (Prediker). Daarnaast zwaaien we in de 
dienst met een loelav, een takkenbos met een palmtak, twee wilgetakken, drie 
myrthetakken en een citrusvrucht die etrog heet. De dag daarna is het Simchat Torah 
(Vreugde der Wet). In onze progressieve gemeente dansen de mannen en vrouwen 
met de Torahrollen. We lezen het laatste hoofdstuk van Devariem (Deuteronomium) 
en beginnen weer met Bereshiet (Genesis). De periode van de Hoge Feestdagen is 
dan voorbij. 
 
Voor jullie agenda: de volgende open dienst in 2025 is op zaterdag 22 november. 
daarvoor moet je je aanmelden bij https://klal-israel.nl/aanmeldingsform/.  
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