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Veertigdagentijd 2024: Ga mee 
 
 
Aan de leden van de Ontmoetingskerk van Zevenhuizen-Moerkapelle  
 
 
De 40-dagentijd - dit jaar van woensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart - is de 
periode voor Pasen. Van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het 
lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Ieder jaar ondersteunt Kerk 
in Actie deze bezinningsperiode met een 40-dagentijdcampagne. 
Dit jaar is het thema van de campagne ‘Ga mee !’ 
 
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we 
mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van 
gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze 
veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, 
Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de 
wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 
 
Als diaconie proberen we onze gebruikelijke acties van de 40-dagentijd zo veel mogelijk te laten 
plaatsvinden.  
 
Paasgroetenactie  
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar 
gevangenen gestuurd. Ook in deze 40-dagentijd liggen in de kerk kaarten klaar om een groet te 
brengen aan gevangenen. Het ontvangen van een paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren 
zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is 
goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. 
 
De afbeelding op de paaskaarten van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in de 
penitentiaire inrichting in Zwolle. Het thema is 'Jezus leeft! Ga mee!' De opstanding van Jezus uit 
de dood opent de weg vanuit het donker naar het licht.  
 
De kaarten worden op 4 en 11 februari in de kerk neergelegd. Uiterlijk 18 februari moeten de 
kaarten weer zijn ingeleverd in de kerk. Wij kozen voor dubbele kaarten; een kaart is voor de 
gedetineerde; het andere (gefrankeerde) deel kan de gedetineerde gebruiken om de groet door te 
geven aan anderen; dit deel van de kaart dus niet beschrijven. De diaconie zorgt voor verzending. 
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40-dagentijdkalender ‘Ga mee !‘ 
De 40-dagentijdkalender 2024 neemt u mee op weg naar Pasen. Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de 
kalender aan bij het jaarthema. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Samen verdiepen we 
ons op weg naar Pasen in thema’s als gebed, inkeer en het maken van een nieuwe start. De 
kalender biedt volop suggesties om tijdens de veertigdagentijd op je eigen manier te vasten. Voor 
elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, 
gebeden en citaten. Zo komt u iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest. 
De diaconie geeft deze kalender aan hen die zich daarvoor in het verleden hebben opgegeven, en 
is ook gratis te bestellen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender  
 
Zes zondagen, zes collectedoelen 
Onderweg naar Pasen staan we stil bij het thema ‘Ga mee’. Ga in deze veertigdagentijd mee naar  
de diverse collectedoelen. In de zondagsbrieven wordt u uitgebreider geïnformeerd over het doel 
van die zondag.  
 
De Spaardoosjes gaan digitaal ! 

U was wellicht gewend (speciaal voor de kinderen) een spaardoosje mee te 
nemen om van vele spreekwoordelijke kleintjes één grote te maken. We 
merken echter steeds meer dat muntgeld schaars wordt en ook de verwerking 
ervan nogal wat haken en ogen kent. Daarom is de keuze gemaakt om te 
sparen via een QR-code. In deze brief en in de komende zondagsbrieven vindt 
u de QR-code. Een gift op de bankrekening van de Diaconie met vermelding 
“Spaardoosjes” mag natuurlijk ook. De opbrengst wordt gevoegd bij de 
Paascollecte bestemd voor het collectedoel van Pasen: Het ondersteunen van 

kansarme Colombiaanse jongeren bij het volgen van een opleiding met zicht op betaalde arbeid. 
 
Vastenactie  
Verbonden aan de 40-dagentijd tenslotte is een vastenactie. Vasten kan betekenen dat je ergens 
even vanaf ziet, zoals bijvoorbeeld geen vlees eten, niet autorijden of gebruik van social media. Het 
kan ook betekenen dat je juist iets extra’s doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaartje sturen, een 
compliment geven of voor iemand bidden. Zo kunt u ook, elke dag dat u geld bespaart of wilt missen 
een bedrag doneren in het digitale “spaardoosje”.  
 
Huispaaskaarsen 
Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen, voor uzelf of om als geschenk te geven aan 
anderen. Bij veel mensen heeft deze kaars inmiddels een 
vaste plek gekregen. Op zon-  en gedenkdagen kan het licht, 
ontstoken aan de Paaskaars, mensen weer licht en troost  
geven. In de hal van de kerk ligt de komende zondagen  
(11 en 18 februari) een intekenvel waarop u uw keuze voor 
een paaskaars en evt. een standaard kenbaar kan maken. 
 
In de week voor Pasen wordt de paaskaars bij u afgeleverd.    
 
 
 
Een gezegende 40-dagentijd! 
Werkgroep Diaconie/ZWO, februari 2024 


