Orde van dienst, PKN Ontmoetingskerk
Zevenhuizen-Moerkapelle

1e Kerstdag 25 dec 2025 09.30
Thema: Het begin van vrede op aarde

Zingen voor aanvang van de dienst:
Zingen: Ld 476:1,3 (Nu zijt wellekome)
Zingen: De herdertjes lagen bij nachte 2 coupl (zie hieronder)

Ld 478:1,4 (Komt, verwondert u hier)
Woord van welkom (Nel); kaars en gedicht

VOORBEREIDING

Aanvangslied Ld 477:1,2 (Komt allen tezamen)
Bemoediging en Groet

vrg: De Heer zij met u

gem: Ook met u zij de Heer

vrg: onze hulp is in de naam van de heer

gem: die hemel en aarde gemaakt heeft

vrg: eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
gem: zie ons hier staan

vrg: Wij die van U hebben gehoord

gem: hoor Gij ons aan

vrg: Uw Naam is dat Gij mensen helpt

gem: wees onze hulp

vrg: en dat Gij alles hebt gemaakt

gem: maak alles nieuw

vrg: en dat Gij ons bij name kent

gem: Leer ons U kennen

vrg: die Bron van leven wordt genoemd

gem: doe ons weer leven

vrg: die hebt gezegd: IK zal er zijn

gem: wees hier aanwezig.

allen: Amen

(gemeente gaat zitten)

Kaars aansteken; gedicht door Nel

Gebed om ontferming

Zingen: Ld 487: 1,3 (Eer zij God in onze dagen)
Aandacht voor bloemschikking en kistjes (AN)
Prentenboek en verhaal; gelezen door Yvonne

Zingen: Ld 483: 1,3 (Stille Nacht)

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed om inspiratie

(Kinderen knutseltafel)

Lezen Lucas 2:7-20 (NBV21) (lector Peter)
Lezen Joh 1: 1-5, 14-18 (NBV21) (lector Peter)

Zingen HH 129 (Er is een kindeke geboren op aard; zie hieronder)

Overdenking (Het begin van vrede op aarde)

1. Woord dat de stilte doorbreekt

Zingen: Ld 481:1 (Hoor, de eng’len zingen de eer)

2. Heil voor mens en wereld

Zingen: Ld 481:2 (Hij, die heerst op ’s hemels troon)

3. Vrede als uitdaging



Zingen Ld 481:3 (Lof aan U die eeuwig leeft)

GEBEDEN EN GAVEN

Collecten

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Evang Liedbundel 101: Ere zij God
(bal met duif)

Wegzending en zegen (3 x ‘Amen’)

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

't Kwam op de aarde voor ons allegaar

't Kwam op de aarde voor ons allegaar;
En wenst ons allen een zalig nieuw jaar
En wenst ons allen een zalig nieuw jaar.

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte

Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar

De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar

Maria die bloosde van weelde

Van ootmoed en lieflijke vreugd

De goede Sint Jozef hij streelde

Het Kindje der mensen geneugt

De herders bevalen te weiden

Hun schaapkens aan d'engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

Susan en Freek- Lichtje branden;

https://www.youtube.com/watch?v=3_ OtzxcAlwc&Ilist=RD3 OtzxcAlwc&start rad
io=1

Hanneke geeft aan beamer de juiste minuten door


https://www.youtube.com/watch?v=3_OtzxcAIwc&list=RD3_OtzxcAIwc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=3_OtzxcAIwc&list=RD3_OtzxcAIwc&start_radio=1

