Liturgie Ontmoetingskerk Zevenhuizen 3 maart 2024

Derde zondag van de veertigdagentijd, zondag Oculi (Psalm 25: 15: ‘Ik houd
mijn oog gericht op de Heer’)

Voorganger: Ds Rianne van Halsema uit Rotterdam - Nesselande

Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Aanvangslied: Lied 25a

Stilte, moment van persoonlijke bezinning.
Groet bemoediging en drempelgebed:

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

O God, keer U naar ons toe

en doe ons weer leven naar hart en ziel.
Laat ons Heer uw liefde zien

en geef ons uw heil.

O Heer, hoor ons gebed

en laat ons geroep tot u komen.

Allen amen De gemeente gaat zitten.
Kyriégebed, uitlopend op het zingen van:
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest

Lezen: Exodus 20: 1 — 17

Zingen: Lied 540: 1 vrouwen, 2 mannen, 6 allen, 7 vrouwen, 8 mannen, 9 en
10 allen

Lezen: Johannes 2: 13 - 25
Zingen: Lied 187

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 1001

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden - stil gebed - Onze Vader
Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 512

Zegen

Bij de dienst



Op deze derde zondag van de veertigdagentijd ligt het verhaal van de
tempelreiniging in ons midden. De evangelist Johannes kiest er als enige
evangelist voor om dit verhaal aan het begin van Jezus’ optreden te plaatsen. Het
is een ontmaskering van een godsdienst waarin van God een karikatuur

wordt gemaakt. Uiteindelijk wordt het leven van Jezus zelf beeld van de ware
dienst aan God. Daarmee past dit verhaal in de bezinningstijd op weg naar
Pasen.



