Orde van dienst GOEDE VRIJDAG
18 april 2025 Ds. M. Walburg

Binnenkomst in stilte

organist speelt ‘Prelude on Cross of Jesus’ van Charles Callahan

WELKOMSTWOORD
Gedicht 'Om niet te vergeten'

Om niet te vergeten

zijn wij hier samen;

om nooit te vergeten

staat het kruis in ons midden.

Het kruis is voor ons het teken

van het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth,
het verhaal van een verworpene

die tot leidsman werd,

het verhaal van een mensenkind

die Zoon van God genoemd wordt,

beeld en gelijkenis

van Hem die leeft.

En ontelbaar velen na Hem

- tot op deze dag -

zijn tot niets en niemand gemaakt
en gaan dezelfde weg als Hij:

'de weg die langs de zelfkant voert,
het duister in....

BEMOEDIGING EN GROET
Zingen Lied 291c

Vg (gesproken): Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Cantorij (zang): Hij is voor ons een barmhartige Vader,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Allen (zang): Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Vg (gesproken): Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.
Allen (gesproken): Amen

GEBED

Zingen lied 295: ‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’
(voorzang door cantorij, refrein door gemeente)

(op beamer)

we gaan staan

(op beamer)

we gaan zitten



DIENST VAN HET WOORD

Het lijdensverhaal, afgewisseld met gemeentezang

- Lezing (M): Matth. 27, 1-38: Judas pleegt zelfmoord, Jezus bij Pilatus, de
kruisiging

Lied 576b, vs 1 'O hoofd vol bloed en wonden’

- Lezing (J): Lucas 23, 39-44: de twee misdadigers naast Jezus
Lied 576b, vs 2

- Lezing (M): Matth. 27, 39-54: het sterven van Jezus

Lied 576b, vs 4

- Lezing (J): Joh.19, 31-37: de soldaten zien dat Jezus gestorven is
Lied 576b, vs 5

- Lezing (M): Matth. 27, 55-62: de begrafenis van Jezus

In stilte wordt aansluitend de paaskaars gedoofd en alle lichten uitgedaan

Na een minuut wordt de stilte doorbroken door inzet van het orgel

Zingen Lied 598 ‘Als alles duister is’ (Taizélied, Nederlandse tekst, op beamer)
organist zet zachtjes in, daarna eenmaal solo, daarna tweemaal cantorij en
daarna eenmaal allen.

Tijdens het zingen wordt het langzaam weer licht

OVERDENKING

MEDITATIEF ORGELSPEL
Erbarme dich

DIENST VAN HET ANTWOORD
GEBEDEN (afgewisseld door cantorij met lied 117d ‘Laudate omnes gentes’)

(J) Eeuwige God,

Wij zoeken naar u, wanneer we denken aan alle ellende die ons en de mensen
om ons heen overkomt. We zoeken naar u en kijken naar boven voor een
antwoord op de vraag: waarom?

Cantorij: 117d

(J) Maar als het stil blijft, wees ons dan nabij
Cantorij: 117d

(J) We zoeken naar u als we denken aan allerlei verdriet. Mensen verliezen wie
hun dierbaar waren en moeten alleen verder. Het leven gaat door, maar vaak met
groot verdriet. Wees nabij, o God.

Cantorij: 117d

(Vg) Wees met heel uw wereld. In deze dagen komen christenen overal ter
wereld bij elkaar om aan uw zoon te denken. Geef dat zijn leven een voorbeeld
mag zijn voor de wereld en voor ons. Maak dat de liefde woont in harten waar
eens de haat heerser was. Wees ons nabij.

Cantorij: 117d



(Vg) In stilte spreken wij woorden uit die niemand anders voor ons kan zeggen

STILTE

GEBED Onze Vader Verborgen

AFSLUITENDE TEKST voorganger
Tekst van Joh. Uytenbogaert, hofpredikant van Prins Maurits en één van de
stellers van de Remonstrantie (1610): ‘Zij mogen Jezus doden, begraven, in het
graf sluiten met een zware steen. Christus zal verrijzen! Goede Vrijdag moet
voorgaan, Pasen zal volgen. Wees verzekerd, de Heer zal zijn werk levend
maken.’

WE GAAN HEEN IN STILTE

COLLECTE BIJ DE UITGANG

Doel: beide hospices in gemeente Zuidplas: Elim in Moerkapelle en IJsselthuis in
Nieuwerkerk a/d IJssel



