
Orde van Dienst 
 
Voorbereiding 
 
Welkom door de ouderling van dienst;  
 
De gemeente gaat staan. 
 
Aanvangslied 103: 1 en 5 
 
Stilte, moment van persoonlijke bezinning. 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed.  
 
V: De Heer zij met u   
G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: O God, keer U naar ons toe 
G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
V: Laat ons Heer uw liefde zien 
G: en geef ons uw heil. 
V: O Heer, hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot u komen. 
Allen: Amen. 
 
De gemeente gaat zitten. 
 
Kyrie 
Voorganger noemt de actuele nood in de wereld en besluit met:  
vanuit deze nood roepen wij tot God. De gemeente zingt:  

 
 
Zondag Laetare 
Lied 546: 1,3,5 
 
U roept de kinderen naar voren en kondigt het kinderlied aan. Onder het zingen daarvan gaan 
de kinderen naar de nevendienst en nemen het lantaarntje mee dat klaarstaat op het liturgisch 
centrum.  

 
 

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het Licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal! 



 
Schriftlezing: Ruth 1: 15-22 door lector. 
 
Zingen Lied 538: 1,3 en 4 
    
Schriftlezing: Lukas 15: 11-32   
 (uit: Karel Eykman: ‘De werksters van half zeven en andere gelijkenissen’) 
 
Bløf  “Welkom thuis”. 
https://www.youtube.com/watch?v=1sf4Ob7hw1M 
 

refrein: 
Welkom in ons midden  

          Welkom in ons huis  
          Nu je eindelijk weer hier bent  

Welkom, jongen  
Welkom thuis. 

   
We waren ongerust  
We hebben lang gewacht  
We hadden nooit gedacht  
Dat je ons ooit zou verlaten….  
Kom aan tafel en vertel ons je verhalen  
Spaar ons niet voor wat je hebt gezien.  
refrein 
 
We sliepen jaren slecht  
We dwaalden door de nacht  
We hadden niet de kracht  
om jou voor altijd los te laten  
Kom aan tafel en vertel ons je verhalen  
Eet ons brood en drink zoveel je kan.  
refrein 

   
   Niemand ging ooit weg  

Zonder iets als afscheid  
En we dachten dat de noorderzon  
Voor ons niet meer bestond  
Welkom, jongen  
Welkom thuis  

   
Welkom in ons midden  
Welkom in ons huis  
Nu je eindelijk weer hier bent  
Welkom, jongen  
Welkom thuis  



Verkondiging 
 
Aan het begin van de verkondiging graag onderstaande afbeelding ‘terugkeer van de verloren 
zoon’ van Rembrandt laten zien: 
 
https://image.trouw.nl/179444196/width/1280/terugkeer-van-de-verloren-zoon-1666-69 
 
 
Meditatief orgelspel 
  
Lied 916 
 
Dienst van het antwoord.  
(Vanaf de liturgische tafel) 
 
Inzameling van de gaven  
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Gebeden  
dankzegging,  
voorbeden,  
stilte 
Onze Vader 
 
Slotlied 908: 1,4,6 
 
 
Wegzending en zegen. 
 
Onze God zegene u en hij behoede u 
De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.Amen. 
 
de gemeente antwoordt met gezongen Amen (lied 431c)  
 


