
Liturgie viering Vredeszondag 22 september 2024 

 

Vooraf: 

Gelegenheid voor begroeting en ontmoeting zonder orgelspel 

 

Aanvang 

Welkomstwoord  

Stilte voor het consistoriegebed  

Binnenkomst voorganger en leden van de werkgroep  

Kort orgelspel: Choral prelude on "Rhys",  Robert Jones (1945), "Grant me the peace beyond all 

earthly knowing", een tekst uit Wales 

Vervolg welkomstwoord  

 

Lezen: Gedicht ‘Over de drempel’  

Welkom in dit huis. 

Stap over de drempel, 

wees je bewust van wat je meedraagt - 

je mag het hier achter laten. 

 

Welkom in dit huis. 

Kijk elkaar aan, 

wees je bewust van wat je tegenhoudt 

om elkaar echt te zien - 

je mag het achter je laten. 

 

Welkom in dit huis. 

begroet elkaar 

met de hand op het hart, 

met een woord van vrede. 

 

Welkom in dit huis. 

huis van ontmoeting, 

huis van verzoening, 

huis van vrede, 

huis van genade. 

 

Zingen: Lied 276, vers 1 (staande) 

 

Bemoediging en groet  

Hoe goed is het een plek te hebben 

waar je zomaar naartoe kunt gaan 

Zonder een kaartje, altijd plaats. 

 

Waar je kunt zingen 

waar je kunt huilen 

lachen en bidden. 

Een plek waar je bij God jezelf kunt zijn. 

 

Woorden die stillen, klanken die helen. 

Een kaars, een lichtje,  

een plek waar je samen kunt zijn. 

 

 

 

 



In de naam van de Eeuwige zijn wij bijeen, 

die met ons is, met ieder van ons  

en met ons allen samen. 

 

Amen 

 

Zingen: Lied 276, vers 2 (staande) 

De gemeente gaat zitten 

 

Gebed: Psalm  109 in een bewerking van Huub Oosterhuis 

Oorlog is het, Gij weet. 

Terwijl wij knielen om vrede 

stormen zij op ons af, 

schenders van weerloze kinderen. 

Moeders moorden zij uit. 

Vaders slaan ze in stukken. 

Steden in puin geschoten. 

Hoor ze vloeken en tieren, 

schenders van weerloze kinderen. 

 

Scheur de wolken en kom. 

God-bevrijder, waar blijf je? 

Gaat dit duren - hoe lang nog? 

Hoor ons zwijgen en hopen. 

Red onze weerloze kinderen. 

 

Zingen: Lied 221, vers 1 en 3 

 

Schriftlezing: Lucas 5, vers 17 – 26 (NBV 21)  

De gemeente gaat staan tijdens de lezing 

 

Lezen: Gedicht ‘Het huis van mijn leven’  

Als ik wandel door het huis van mijn leven 

vind ik kamers vol van warmte en van licht. 

Deze kamers, waar mijn dromen 

stuk voor stuk zijn uitgekomen, 

wil ik koesteren, liefst met de deuren dicht. 

 

Als ik wandel door het huis van mijn leven 

vind ik kamers waar ik amper iets herken. 

Daar is alles zo versleten, 

weggestopt of al vergeten, 

en daar voelt het of ik zelf een vreemde ben. 

 

Als ik wandel door het huis van mijn leven 

vind ik kamers waar ik niet naar binnen kan. 

Daar zijn dingen uit mijn leven, 

die ik nog geen plek kan geven, 

waar ik stilletjes voor vlucht of naar verlang. 

 



Als ik wandel door het huis van mijn leven 

vind ik kamers die ik min en die ik mijd. 

Maar tenslotte kan ik kiezen 

voor weer nieuwe perspectieven 

en dat maakt die kamers anders na een tijd. 

 

Dit huis van mijn leven is mijn huis, 

dit huis van mijn leven is mijn thuis. 

 

Zingen: Lied 534 

 

Overdenking 

 

Meditatief orgelspel 

 

Gebeden (dankzegging, voorbeden, stilte en Onze Vader) 

 

Gebed: ‘Open deuren in een wereld vol drukte’ 

Goede God, 

De wereld is zo vol met drukte, 

er is zoveel dat onze aandacht vraagt: 

overtuigingen en opvattingen, 

oorlogen en onlusten, 

mensen en meningen tegenover elkaar. 

Het overspoelt ons, het maakt ons onzeker 

of juist fel. 

Ik trek mij terug en sluit mijn deur. 

 

… gebedsstilte …  

 

Goede God, 

Jezus, uw Zoon, zei van zichzelf: 

‘Ik ben de deur van de schapen’. 

De deur voor zwarte en witten schapen 

en alles daartussenin. 

De deur naar het goede leven 

van uw wereld van recht en gerechtigheid 

en hart voor elkaar. 

 

Wij bidden: help ons, 

adem uw Geest in ons 

zodat wij elkaar de toegang niet versperren. 

Dat wij de deur voor elkaar openhouden 

en elkaar voor laten gaan. 

Naar binnen, naar het goede leven 

van uw wereld van recht en gerechtigheid. 

 

Wij bidden: help ons, 

adem uw Geest in ons 

zodat wij de deur van ons hart openen, 

en de deur van ons leven. 

Dat we opengaan voor de ander, 

zien wie  zij is, ontvangen wie hij mag zijn. 

Dat wij zo meewerken aan uw wereld van recht en gerechtigheid. 

 



Inzameling van de gaven  

Eerste collecte is voor het werk van PAX voor Vrede. PAX werkt aan vrede in gebieden met conflict, 

van het Midden-Oosten tot de Balkan, in Afrika en Colombia. In Nederland zetten wij vrede en 

veiligheid op de maatschappelijke agenda. Kinderen, volwassenen, vrouwen, mannen, jong en oud, 

iedereen heeft recht op vrede en veiligheid. Daaraan werken kan alleen met uw steun. 

Tweede collecte is voor het werk van de kerk.  

Orgelspel tijdens de collecte 

 

Spreker: Dion van den Berg, senior medewerker van PAX ‘Samen voor vrede. NU’. 

  

Slotlied: GvL 531: Een nieuw bruiloftslied   

1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 

zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 

uit alles wordt een mens gebouwd 

en steeds opnieuw geboren. 

Om ijzer in vuur te zijn, 

om zout en zoet en zuur te zijn, 

om mens voor een mens te zijn 

wordt alleman geboren. 

 

2. Om water voor de zee te zijn 

om anderman een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, 

gezocht, gekend, verloren. 

Om avond- en morgenland, 

om hier te zijn en overkant, 

om hand in een and're hand, 

om niet te zijn verloren. 

 

3. Om oud en wijd als licht te zijn, 

om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, 

gaat iemand tot een ander. 

Naar verte die niemand weet, 

door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed, 

gaan mensen tot elkander. 

 

De gemeente gaat staan  

 

Uitzending en zegen 

De gemeente antwoordt  met gezongen Amen (Lied 431c) 


