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Kerkdienst 10 augustus 2025   

 

Welkom door de ambtsdrager van dienst 

 

VOORBEREIDING 

 

Zingen: Lied 215: 1, 2, 7 

 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

Stilte, moment van persoonlijke bezinning. 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed.  

 

V: De Heer zij met u   

G: Ook met u zij de Heer. 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

V: O God, keer U naar ons toe 

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 

V: Laat ons Heer uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil. 

V: O Heer, hoor ons gebed 

G: en laat ons geroep tot u komen. 

 

Allen: Amen. 

 
De gemeente gaat zitten 
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Verootmoedigingsgebed 

 

Gezongen woorden van genade: Psalm 143: 8, 9 

 

Laat ’s morgens uw genade dagen 

voor ogen die het donker zagen. 

Ik bouw op U en anders geen. 

Wijs mij de weg van uw behagen, 

mijn ziel wacht het van U alleen. 

 

Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 

mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 

Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 

Uw goede Geest zij mijn geleide; 

voer mij in een geëffend land. 

 

Leefregel 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed  

 

Schriftlezing: Lucas 11: 1-13, door de lector 

 

1Eens was Jezus aan het bidden,  

en toen Hij zijn gebed beëindigd had,  

zei een van zijn leerlingen tegen Hem:  

‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’  

2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 

 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden 

en laat uw koninkrijk komen. 

3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 

4Vergeef ons onze zonden, 

want ook wijzelf vergeven iedereen 

die ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving.”’ 

 

5Daarna zei Hij tegen hen:  

‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft  

en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:  

“Wil je mij drie broden lenen,  

6want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen  

en ik heb niets om hem voor te zetten.”  
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7En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig!  

De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed.  

Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”  

 

8Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn,  

dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt,  

en hem alles geven wat hij nodig heeft.  

9Daarom zeg Ik jullie:  

vraag en er zal je gegeven worden,  

zoek en je zult vinden,  

klop en er zal voor je worden opengedaan.  

10Want ieder die vraagt ontvangt,  

en wie zoekt vindt,  

en voor wie klopt zal worden opengedaan.  

11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis 

een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?  

13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken,  

hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven  

aan wie Hem daarom vragen!’ 

 

Zingen: Lied 902: 1, 3 

 

Is God de Heer maar voor mij, 

wat zou mij tegen zijn? 

Ik roep: ‘ach Here, hoor mij!’ 

en wat mij kwelt wordt klein. 

Al heeft zich ook verheven 

de macht van hel en dood, 

ik heb voor heel mijn leven 

in God mijn bondgenoot. 

 

Zijn Geest wil in mij wonen, 

Hij richt mijn wens en wil, 

en wat er ook mag komen, 

Hij spreekt en maakt mij stil. 

Al wat de Heer vanbinnen 

geplant heeft, rijpt tot vrucht. 

Hij is de Geest, die in mij 

en met mij ‘Vader!’ zucht. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Meditatief orgelspel 
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Zingen: Lied 905: 1, 4 

 

Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Inzameling van de gaven 

 

1e collecte voor het werk van Kerk in Actie, Zomerzending. Cuba. 

2e collecte voor het werk van de Kerk.  

 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Zingen: Lied 422 

 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

Laat ons hopen, 



5 
 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

Wegzending en zegen 

 

Zegen 

V spreekt zegen uit en de gemeente antwoordt met gezongen Amen (lied 431c)  

 

 

 


