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Orde van dienst VREDESZONDAG    21 september 2025     Ds. M. Walburg 

 

 

VOORBEREIDING 
 

Voor aanvang van de viering in de kerkzaal gelegenheid voor begroeting en 

ontmoeting zonder orgelspel.  
In stilte binnenkomst voorganger en leden van de werkgroep 

Nadat zij hebben plaatsgenomen speelt de organist 
 
Welkom (lid van de werkgroep) 

 

Aansteken van kaarsen (lid van de werkgroep) 

afgewisseld met het zingen van verzen van lied 601 
 

1. We steken een kaars aan voor wat donker is in onszelf. Boosheid, onzekerheid 

en zelfgerichtheid. Dat wij durven opstaan voor onszelf en elkaar. Omdat niets 
doen geen optie is. 

 
Allen: zingen lied 601:1 (Licht dat ons aanstoot in de morgen) 

 

2. We steken een kaars aan om elkaar in het licht te zetten. Uit dankbaarheid 
voor de ander die het mogelijk maakt dat ik een naaste kan zijn en daarmee 

meer mezelf. 

 

Allen: zingen lied 601:2  
 

3. We steken een kaars aan voor hen die in duisternis wonen vanwege oorlog, 

onrechtvaardigheid en tekorten. Wanneer mensen elkaar geweld aandoen en 
daarmee ook zichzelf beschadigen. We zijn immer geschapen om elkaars 

broeders en zusters te zijn. 

 
Allen: zingen lied 601:3 

 

handdruk voorganger en lid van de werkgroep                                

 
Gemeente gaat staan 

 

Votum en groet (tekst niet op de beamer)                  
 

Gemeente gaat zitten  
 
Zingen Lied 900 3x (Nada te turbe)                     

 
Kyriëgebed  

                    

Zingen Glorialied 305 (Alle eer en alle glorie) 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Schriftlezing: Psalm 146 (NBV 2021) (lid van de werkgroep) 
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Zingen Lied 362 (Hij die gesproken heeft ..)  

 

Schriftlezing: Mattheus 5: 1 t/m 10 (NBV 2021) (voorganger)  

 
Zingen lied 321: 1, 2, 6 en 7 (Niet als een storm, als een vloed) 

 

Overdenking                            
 

Meditatief orgelspel  

 

Zingen lied 158b (een schoot van ontferming is onze God) 

 

Vredesgroet: (voorganger)        

‘Vrede’ zei Hij, ‘vrede begint daar, waar mensen elkaar van harte en oprecht het 

goede gunnen, het beste wensen. Vrede is daar waar mensen samen bij 

voorbaat de vrede vieren: de vrede van Christus zij met ons allen. 

Laten we elkaar door een handdruk, woord of gebaar die vrede toewensen. 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Inzameling van de gaven (leden van de werkgroep)     

Gebeden (voorganger)                            

God van alle mensen, 

Wij danken U voor ons samenzijn hier, dat wij in al onze verscheidenheid elkaar 

kunnen ontmoeten, kunnen vieren en delen. Dat wij inspiratie mogen ontvangen 

in een woord, een lied, het licht van de kaarsen; inspiratie om het goede te doen 

en in vrede te leven met de mensen die op ons pad komen. En omdat dat niet 

vanzelfsprekend is, zijn wij dankbaar als we dit kunnen ervaren. Heer, geef ons 

de moed om te zien waar het op aankomt, te ontdekken of we doen wat gedaan 

moet worden, of dat we daarvoor weglopen. Heer geef ons moed! 

Vervolg gebed (lid van de werkgroep) 

Het gaat erom of we de kans grijpen, of die voorbij laten gaan, of we onze mond 

open doen, of veilig blijven zwijgen. Heer, geef ons moed! 

Of we raad geven, of verraden, of we troosten of wegkijken. Heer, geef ons 

moed! 

Of we lachen of uitlachen, of we actie ondernemen of ons terugtrekken. Heer, 

geef ons moed! 

Het gaat erom dat we bij al ons denken, doen en laten, U zien, in allen die 

onrecht wordt aangedaan, in ieder die de mond wordt gesnoerd, in hen die ten 

onder gaan aan pijn en verdriet, 

in ieder die tot ‘ander’ wordt gemaakt, in allen die genegeerd worden, in alles 

wat wordt ontkend, en wat aan hebzucht en macht ten onder gaat. 

Heer, geef ons de moed om te zien waarop het aankomt, en te doen wat gedaan 

moet worden. Heer geef ons moed! 
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Stil gebed 

 

Onze Vader verborgen (Huub Oosterhuis) (voorganger) 

(tekst niet op de beamer) 

 

Wegzending en zegen                 

 

Gemeente gaat staan 

 

Zingen lied 422 vers 1 en 2 (Laat de woorden die we hoorden)       

 

Zegen met gesproken Amen (voorganger)      

          

Zingen lied 422 vers 3  

 

 

 


