
Orde van dienst - zondagmorgen 11 januari 2026 
 
Welkom door de ouderling van dienst;  
 
De gemeente gaat staan. 
 
Aanvangslied: LB 527, Uit uw hemel zonder grenzen... 
 
Stilte, moment van persoonlijke bezinning. 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed.  
 
V: De Eeuwige zij met u   
G: Ook met u zij de Heer. 
V: Altijd en overal kunnen wij rekenen op Gods scheppende kracht,  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: O Eeuwige, keer U naar ons toe 
G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
V: Laat ons, Bron van leven, uw liefde zien 
G: en geef ons uw heil. 
V: Eeuwige, hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot u komen. 
Allen: Amen. 
 
De gemeente gaat zitten. 
 
Kyrie, met aansluitend als Kyrie/gloria-lied: LB 505, In de nacht geboren... 
 

 
Dienst van het woord.  
 
Inleiding op de dienst, met enkele schilderijen 
   
Als gebed bij de opening van de Schrift: LB 494, Vanwaar zijt Gij gekomen... 
 
Schriftlezing: Marcus 1, 1 – 8 en 21 -28 
 
We zingen: LB 513, God heeft het eerste woord 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
We zingen: LB 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
 
DELEN 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden: 

Dankzegging  
Voorbeden 
Stilgebed 
Onze Vader 

 
We zingen: Lichtcredo, ZZZ (Zangen van zoeken en zien) lied 229, tekst Jacqueline 
Roelofs, melodie LB 103c,  Loof de Koning heel mijn wezen) 

Wie kan gaat staan 



1 Wij geloven in het leven, 
uit de duisternis ontwaakt. 
Wij geloven in de adem 
die ons wakker heeft gemaakt. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat mensen raakt. 
 
2 Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
 
3 Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 
4 Wij geloven in een toekomst, 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 
 
 
Wegzending en zegen 
Zegen 
We zingen: Amen, amen, amen (Lied 431c)  
 


