Orde van dienst, PKN Ontmoetingskerk, Zevenhuizen-
Moerkapelle; 5 april 2026 09.30 uur

Eerste zondag van Pasen / Eerste Paasdag
Welkom/ mededelingen kerkenraad

Zingen voor de dienst
Evangelisch Liedboek 122:1,3,4 (Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)
Ld 624:1,3 (Christus, onze Heer, verrees, halleluja!)

VOORBEREIDING

Wij vieren het licht dat is gekomen

Ouderling: deze nacht is wereldwijd in vele kerken gevierd dat de nacht niet
donker is gebleven, dat het licht sterker is dan de nacht en dan de dood.

Als teken daarvan halen ook wij deze ochtend het licht binnen met de nieuwe
Paaskaars, de duisternis heeft plaatsgemaakt voor het licht

Ons is een teken van leven gegeven

Er is weer hoop op een nieuwe toekomst

Het licht wordt binnengebracht door de diaken

Ouderling: Christus is opgestaan
Gemeente: Hij is waarlijk opgestaan
Ouderling: de Heer is waarlijk opgestaan
Gemeente: Halleluja

Zingen: Ld 600:1,3,4 (Licht, ontstoken aan het donker) Het licht wordt gedeeld
Welkom, mededelingen kerkenraad (ouderling)

Zingen: Ld 632: 1,2 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Vrg: Onze hulp is in de naam van de Opgestane,
Gem: de Levende, die hemel en aarde maakte,
Vrg: die ons roept bij onze naam

Gem: en zijn licht over ons doet opgaan,

Vrg: Leer ons uw stem te herkennen

Gem: open onze ogen voor Uw Licht, zodat wij groeien naar U toe.

Vrg: De Levende zij met u.
Gem: Ook met u zij de Levende.

(Gemeente gaat zitten)
Kyriegebed
Zingen: Ld 634 (U zij de glorie)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om inspiratie

Zingen Ld 630:1,2 (Sta op ! — Een morgen ongedacht)
Schriftlezing Kolossenzen 3 v1-4

Schriftlezing Johannes 20 v1-18

Zingen Ld 645: 5,6 (Pasen is de dag)

Kinderen naar activiteiten

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen Ld 625 (groen ontluikt de aarde uit het slapend graan)
DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Toelichting en collecten

Zingen Ld 624:1,3 (Christus, onze Heer, verrees, halleluja!)
Uitzending en zegen

Vrg: Laten we van hier gaan
en ons openstellen voor de stem die ons roept

Gem:  Wij zien er naar uit om de wereld weer in te gaan
om het licht te verspreiden

Vrg: Ga dan als gezegende mensen
De genade van de opgestane Heer,
het Licht en de Liefde van God,
en de hoop van de Heilige Geest
zij met u allen

Gem: Amen (lied 431c)



Evangelisch liedboek 122 : Daar juicht een toon 1,3,4 ? Hemelhoog 169 /

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid
een leven in zijn heerlijkheid



